Maan.

In een maanloze nacht
drinken maanzieke vinken
uit de nevels

van mijn vruchtbaar leven
spugen maansteen

in mijn hand

kwetteren vogels
onzichtbaar hoorbaar
hoog in de lucht

en staan ijs reigers
roerloos in de stilte
van dit achterland

morgen

morgen word ik
verlicht weer wakker
uit het niets

van deze naamloze
achterkant.



